
1975: De renners jagen in de Ronde van Vlijmen door de Julianastraat ter hoogte van het (oude) 
Gemeentehuis. Op de foto Giel van der Sterren met in zijn wiel Bas van Lamoen. (foto Ad van 
Kessel)  

Cees Priem in actie. Hij won als amateur o.a. 
Olympia’s Tour, de Groene Trui in de Tour de 
l’Avenir en brons in de ploegentijdrit op de 
Olympische Spelen in München (1972). Als 
beroepsrenner werd hij Kampioen van Nederland in 
1974, en won hij etappes in de Tour de France 
(1975, 1980) en de Vuelta d’Espagna (1976, 1977). 
Ook won hij Dwars door Vlaanderen (1975) en de 
Driedaagse van de Panne (1983) (part.coll.) 

Cees Priem in de 
Groene Trui van de 
Tour de l’Avenir. 
(part.coll.) 

Het Rijke Vlijmense Wielerleven 
 

De Ronde van Vlijmen 1973 – 1980 
Heersers in eigen huis 

 
 

Na een aantal magere Vlijmense wielerjaren stond er in het begin van de jaren zeventig een 
nieuwe lichting te trappelen om de oude tijden weer te doen herleven. En dat lukte, want met 
niet alleen thuiszeges in de Ronde van Vlijmen, maar ook met overwinningen ver buiten de 
gemeentegrenzen werd Vlijmen weer het wielerbolwerk van weleer. 
 
1973: Cees Priem 

Het startschot van deze editie 
van de Ronde van Vlijmen was 
amper gevallen, of de eerste 
vluchters vielen al te noteren. 
Lang hielden deze 
vluchtpogingen niet stand, 
want het tempo van het peloton 
lag bijzonder hoog. Dit 
betekende ook voor diverse 
pechvogels, waaronder 
plaatselijk favoriet Bep 

Alosery (lekke band), dat 
terugkomen onmogelijk 
was. Halfkoers wisten toch 
een achttal renners te ontsnappen. Henny 
Rossen, Gerard Tabak, thuisrijder Bas van 



1973: de nummers  twee, een en drie tijdens de huldiging. V.l.n.r. Jopie Brink, Cees Priem en Roelf Akker. 
(StadsArchief) 

Wiel de Ruijter won in de jaren 1970 
– 1975 een twaalftal wedstrijden, 
waaronder een etappe in de Ronde 
van Noord Holland (1975)  
(Wielersite) 

Lamoen, Roelf Akker, Cees Priem, Gerrie Muilwijk, Mari van Venrooij en Jopie Brink namen 
ondanks heftig verweer van onder andere Fedor den Hertog, Jan Bakker, Peter van Doorn en 
Jos Schipper een marge van dertig seconden op het peloton. Toen met nog veertig kilometer 
voor de wielen de marge was opgelopen tot ruim een minuut stokte het ritme in de kopgroep 
volkomen. Rossen en van Venrooij vielen door lekke banden weg, terwijl Muilwijk moest 
lossen. Cees Priem demarreerde, kreeg even Brink en Akker mee, maar reed ook deze twee 
uit het wiel en soleerde naar een verdiende overwinning. 

Uitslagen: 
Amateurs: 1. Cees Priem, 100 km. in 2.23.04,  2. Jopie Brink, 3. Roelf Akker, 4. Jan Bakker, 
5. Jan Aling, 6. Herman Perfors, 7. Frans Thijs, 8. Jos Schipper, 9. Fedor den Hertog, 10. 
Gerard Tabak, 12. Bas van Lamoen. 
Nieuwelingen: 1. Ad van Bragt, 50 km. in 1.16.22,  2. Guus Bierings, 3. Ad Hoezen, 4. Jos 
van Vlijmen, 5. Theo Gevers 
Aspiranten: 1. Paul Meulblok, 2. Peter Dingene, 3. André Boekhorst, 4. Ad de Jong, 5. Mari 
Schuffelers.    
 
1974: Wiel de Ruijter 

In het koude Vlijmen sprong na enkele ronden koers 
Alex Bongers de ruimte in. Daarmee luidde hij meteen 
de beslissende ontsnapping in. Nico Hilberink, John van 
Waes, Jopie Brink, Jos Nederlof en de Duitser Rolf 
Wiegmann sloten even later aan. Terwijl Jos Nederlof 
loste, kwamen uit de achterhoede ook nog Lukas 
Hulzebosch, Henk Lubberding, Wiel de Ruijter  en Louis 
van Wely opdagen. Het klikte wonderbaarlijk goed in 
deze groep en met een voorsprong van een minuut werd 
de finale aangevangen. Door het hoge tempo in de 
kopgroep moesten Lubberding en Hilberink lossen, 
terwijl John van Waes met enkele demarrages de koers 
in zijn voordeel probeerde te beslissen. Tevergeefs! Al 
vanuit de laatste bocht trok Wiel de Ruijter de sprint aan, 
en wist tot op de eindstreep de aanvallen van zijn 
medestrijders te weerstaan. Al was dat op het nippertje, 
want de Duitser Rolf Wiegmann kwam nog tot op een 
banddikte! Niet alleen voor de Ruiter, maar ook voor zijn 

Vlijmense sponsor van Zandvoort verwarmingen, was 
dit een prachtige zege. 
 



1975: Alex Bongers is op de gladde steentjes sneller dan Theo 
Gevers (foto Ad van Kessel) 

1974: Keetie van Oosten-Hage was 
de eerste vrouw, die ‘Vlijmen’ won. 
(part.coll.) 

Alex Bongers werd in 1971 
Nederlands Kampioen bij de 
nieuwelingen op de baan 
(25 km)  (Wielersport) 

Voor het eerst in zijn geschiedenis stonden er ook vrouwen 
aan het vertrek voor de Ronde van Vlijmen. In deze 
wedstrijd was Keetie van Oosten-Hage oppermachtig. 
Halfkoers liet zij haar medevluchtsters Willy Kwantes en 
Nel Streef ter plaatse en won met een ronde voorsprong.  
Uitslagen:  
Amateurs: 1. Wiel de Ruiter, 100 km. in 2.21.56,  2. Rolf 
Wiegmann, 3. Jopie Brink, 4. Alex Bongers, 5. Lukas 
Hulzebosch, 6. Louis van Wely, 7. John van Waes, 8. Jan 
Feiken, 9. Gijs Nederlof, 10. Hennie van Zandbeek, 13. 
Piet Kuijs.   
Vrouwen: 1. Keetie van Oosten-Hage, 35 km. in 44.10,  2. 
Willy Kwantes, 3. Nel Streef, 4. Truus van de Plaat, 5. Bea 
Huizinga. 
Junioren: 1. H. Fridsma, 50 km. in 1.11.37, 2. J. 
Oldemeule, 3. A. van Bragt, 4. E. Geserick, 5. E. van 

Kessel. 
Nieuwelingen: 1. A. Verstijlen, 30 km. in 41.27, 2. 
M.Schuffelers, 3. M. Taverne, 4. L. Kokke, 5. J. Pieters. 
 
 
1975: Alex Bongers 

Deze editie van de Ronde werd geteisterd door regen-, hagel- en 
onweersbuien. Er waren nog maar amper zeven van de 
vijfenzeventig ronden afgelegd, of er was al een kopgroep van 
vijf renners uit het peloton ontsnapt. De samenwerking tussen 
deze vijf, Gerrie Mak, Gerard Tabak, Theo Gevers, Jos van Erp 
en Alex Bongers, was zo voortreffelijk, dat het peloton al snel 
op een grote achterstand werd gezet. Op het moment dat de 

leiders het peloton in zicht kregen 

en leken te gaan dubbelen sloegen 
tijdens een hevige regenbui Mak, 
Tabak en van Erp tegen de grond. 
Mak en Tabak waren meteen 
uitgeschakeld, terwijl Jos van Erp nog even op een defecte fiets doorreed, maar door het 
peloton werd opgeslokt. Bongers en Gevers konden echter doorgaan en kregen het peloton op 



1976: Winnaar Ben Libregts 
met de bloemen 
 (foto Ad van Kessel) 

1976: Na een lange solovlucht houdt Ben Libregts de 
overwinning in ‘eigen’ huis (foto Ad van Kessel) 

1975: In de sprint voor de derde plaats is Wiel de Ruijter 
(links) net iets sneller dan Piet Kuijs (rechts). Achter hen 
zijn nog te herkennen Van Nistelrooij, Botterhuis, Solaro 
en Bas van Lamoen (Archief Piet Kuijs) 

25 ronden voor het einde te pakken. Zes 
ronden voor het einde lieten Bongers en 
Gevers zich uit het peloton zakken om uit 
gaan maken wie deze Ronde van Vlijmen 
op zijn naam zou brengen. In een zuivere 
sprint was Bongers duidelijk sneller dan 
Gevers, die een volle lengte te kort kwam. 
De sprint van het peloton werd gewonnen 
door Wiel de Ruijter voor Piet Kuijs.  
 

Uitslagen:  
Amateurs: 1. Alex Bongers, 100 km. in 
2.28.48,  2. Theo Gevers, 3. Wiel de Ruijter, 
4. Piet Kuijs, 5. Van Nistelrooij, 9. Bas van 
Lamoen, 16. Ben Libregts, 18. Arnold van 

Hooft, 19. Tiny Verkooijen.   
Nieuwelingen: 1. Van Venrooij, 50 km. in 1.13.46, 2. Seuntiens, 3. De Bie, 4. Van Loon,  
5. De Bruin, 7. Peter Damen, 14. Ton de Vaan  
Liefhebbers: 1. Van Melis, 50 km. in 1.16.12,  2. Driessen, 3. Cees van Helvoort, 4. Van 
Heist, 5. Veenendaal. 
 
 
1976: Ben Libregts 
Piet Kleine, een kleine maand eerder Olympisch Kampioen geworden op de tien kilometer 
schaatsen, was de grote blikvanger bij deze Ronde van Vlijmen. Door een lekke band 
verdween hij echter al vlug uit de wedstrijd. Halfkoers was er eigenlijk nog niets gebeurd, tot 
er een tienmans kopgroep ontstond, die al snel een voorsprong van een minuut opbouwde. 
Met nog twintig kilometer voor de wielen demarreerde thuisrijder Ben Libregts. 
De samenwerking in de kopgroep, die tot dan toe voortreffelijk was geweest, stokte, waardoor 
Libregts al snel een grote en beslissende voorsprong kon nemen. Zijn Batavus ploeggenoten 
Bas van Lamoen en Piet Franken deden uiteraard geen enkele moeite om hun ploeggenoot 
terug te halen en de anderen waren eenvoudigweg niet bij machte om het gat dat Libregts had 
geslagen nog te dichten, waardoor deze overtuigend en met grote voorsprong de overwinning 
in ‘eigen’ huis hield. Eerder op de middag had Cees van Helvoort in de Liefhebberscategorie 
al hetzelfde gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jubileumronde 1976: microfonist Ad van de Meulenreek ondervraagt 
winnaar Arie Versluijs. Op de voorgrond buigt verliezer Ben Libregts het 
hoofd.                                                                             (foto Ad van Kessel) 

Arie Versluijs won zowel in 
1976 als in 1979 een rit in 
Olympia’s Tour. Daarnaast 
won hij de Ronde van 
Overijssel (1979) en de Ster 
van Brabant (1980). 
In 1976 was hij korte tijd 
beroepsrenner en als 
zodanig won hij in Dongen. 
(Wielersite) 

(In een van de volgende artikelen van Het Rijke Vlijmense Wielerleven wordt uitgebreid 
ingegaan op de wielercarrière van Ben Libregts) 
 
Uitslagen: 
Amateurs: 1. Ben Libregts, 100 km. in 2.22.45,  2. Wim Lugtenburg, 3. Theo Gevers, 4. Van 
Lieshout, 5. Wim Pater, 7. Bas van Lamoen, 9. Giel van der Sterren, 15. Piet Kuijs. 
Junioren: 1. Timmer, 50 km. in 1.24.55,  2. Wil de Laat, 3. Bert Oosterbosch, 4. De Jong, 5. 
Van den Broek. 
Liefhebbers: 1. Cees van Helvoort,  2. Buis, 3. Plieger, 4. Koevermans, 5. Van Putten, 8. Arie 
van Beek, 9 Wim Schelle. 
  
  1976: Arie Versluijs 
Speciaal ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van 
wielerclub de Zwaluw werd in 1976 nog een jubileumronde van 
Vlijmen georganiseerd. Tachtig kilometer lang was deze ‘zilveren’ 
editie in beweging, maar pas een tiental ronden voor het einde viel de 
beslissing. Een groep van eenentwintig renners bleef er over na 
verscheidene demarrages en vanuit deze groep gingen Frans Francissen, 
Arie Versluis, Jan de Groot en Ben Libregts aan de haal. Graag had Ben 
Libregts de druk bezochte zilveren jubileumronde opgesierd met een 
tweede overwinning in het ‘eigen’ Vlijmen, maar in de eindsprint was 
hij niet opgewassen tegen de snelle Arie Versluis.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uitslagen: 
Amateurs: 1. Arie Versluis, 80 km. in 1.50.35,  2. Ben Libregts, 3. Jan de Groot, 4. Frans 
Francissen, 5. Wim Lugtenburg. 
Nieuwelingen: 1. Akkermans, 36 km. in 51.33,  2. Van Lent, 3. Van Noord, 4. Peeters, 5. 
Motké. 
 



Henk Mutsears. Als amateur 
won hij ritten in de Milk Race 
(1975) en Olympia’s Tour 
(1979). Ook won hij de Ronde 
van Noord Holland (1978), de 
Ronde van Drenthe (1978 en 
1980), de Omloop van Zeeuws 
Vlaanderen en de Trofee Jan 
van Erp (tijdrit 1978). Als 
beroepsrenner won hij in 1983 
in Kruiningen  (Wielersite) 

1977: Een overtuigende sprintzege van Keetie van Oosten-Hage 
op Willy Kwantes (StadsArchief) 

1977: Henk Mutsears wint (foto Ad van Kessel) 

1977: Henk Mutsears 
Na diverse vergeefse pogingen van onder andere Gerard 
Tabak, Egon van Kessel, Jan van Houwelingen en de 
thuisrijders Bas van Lamoen, Piet Kuijs André van Elten en 
Walter Boom om de wedstrijd in een beslissende plooi te 
leggen, gingen Henk Mutsears, Henk Botterhuis, Wim 
Lugtenburg en Ron Willems met elkaar aan de haal. In de 
slotfase kwamen Bas van Lamoen en Theo Gevers nog akelig 
dicht bij de 
vier 
leiders, 
maar hun 
reactie 
kwam net 

te laat. In 
het 
sprintduel 
tussen de 
vier 
koplopers 
trok Henk 
Mutsears 
verrassend 
aan het 
langste 

eind voor het rapper geachte tweetal Henk Botterhuis en Wim Lugtenburg. 
Bij de vrouwen won Keetie Hage zoals zij wilde. Zij was gewoon te sterk voor alles en 
iedereen. Alleen Willy Kwantes kon haar volgen, maar was in de eindsprint volkomen 
kansloos. 
 
Uitslagen: 
Amateurs: 1. Henk Mutsears, 85 km. in 1.49.25,  2. Henk Botterhuis, 3. Wim Lugtenburg, 4. 
Ron Willems, 5. Bas van Lamoen, 9. Piet Kuijs, 10. André van Elten. 

Vrouwen: 1. Keetie van Oosten-
Hage, 32 km. in 47.50,  2. Willy 
Kwantes, 3. Truus van de Plaat, 4. 
Mini Brinkhoff, 5. Bella van de 
Spiegel-Hage. 
Liefhebbers: 1. H. Mertens (B), 45 
km. in 1.02.05,  2. N. Roelof, 3. 
Harrie van Pierre, 4. H. van Mol, 
5. H. Carpentier (B).     
 
 
 
 
 
 
 
 



1978: De plaatselijke favorieten aan het vertrek, v.l.n.r. Bas van 
Lamoen, Piet Kuijs (in de trui van Nationaal Kampioen), Arnold van 
Hooft (Kerkdriel), Frans Francissen en Walter Boom. Bas van 
Lamoen heeft er zo te zien veel zin in!    (foto Ad van Kessel) 

1978: De beslissende ontsnapping. Frans Francissen 
plooit zich nog eens dubbel en geeft vol gas. In zijn spoor 
Wil de Laat en Henk Mutsears   
  (foto Ad van Kessel) 

1978:  Francissen heeft zijn metgezellen van zich 
afgeschud en gaat solo als winnaar over de meet   
  (foto Ad van Kessel) 

1978: Winnaar Frans Francissen viert de zege. Met het tijdritteam van w.c. de Zwaluw werd Frans in 1977 
Nederlands Kampioen. In de jaren 1976-1978 won hij 16 koersen. Van 1979 tot en met 1982 was hij als  
beroepsrenner vooral actief als veldrijder. In deze periode won hij in zo’n zeven crossen. In 1981werd hij als 
regelmatigste veldrijder in de Nederlandse crossen winnaar van het Becks-Cross-Klassement, en in 1983 
veroverde hij de bronzen medaille op het Nederlands Kampioenschap   (foto Ad van Kessel) 

1978: Frans Francissen 
Lange tijd zag het er in deze Ronde naar 
uit dat plaatselijk favoriet en nationaal 
kampioen Piet Kuijs met de bloemen 
naar huis zou gaan, maar het liep anders 
af. Nadat Harrie de Boer vrijwel vanuit 
het vertrek aan een solo van ruim dertig 
kilometer was begonnen, kreeg hij 
gezelschap van vier andere coureurs: 
Louis van Wely, Martin van Gool, Wil 
de Laat en Piet Kuijs. Deze vijfmans 
kopgroep bleef meer dan 45 kilometer 
aan de leiding met een voorsprong die 
steeds tussen de 25 en 35 seconden 
schommelde. De kersverse Vlijmenaar 
Frans Francissen (inwonend bij Piet 
Kuijs) dreef het tempo van het peloton 
op, en dit resulteerde erin, dat de 
voorsprong van het vijftal zienderogen 

achteruit liep. Met nog vijf ronden voor de wielen leek een massasprint 
aanstaande, zeker toen de kopgroep inderdaad op amper drie ronden van 
het einde werd opgeslokt door het grote peloton. Een van de renners uit 
de oude kopgroep, Wil de Laat, gaf zich echter niet gewonnen, 
demarreerde opnieuw en kreeg Frans Francissen en Henk Mutsears met 
zich mee. In de laatste ronde verraste Frans Francissen zijn metgezellen 
en reed solo naar de zege, waardoor de bloemen toch in Vlijmen en zelfs 
in huize Kuijs bleven. Maar of de drager van de rood-wit-blauwe trui 
daar blij mee was, is nog maar de vraag. 
   
Uitslagen:  
Amateurs: 1. Frans Francissen, 100 km. in 2.15.50,  2. Henk Mutsears, 
3. Wil de Laat, 4. Arie Versluis, 5. Peter Gödde, 6. Piet Kuijs. 
Junioren : 1. Stan Strijbosch, 60 km. in 1.20.12,  2. Theo Appeldoorn, 3. 



1979: Piet Kuijs sprint naar de zege voor links Leo Bevers en 
rechts Mado Roelofs (foto Ad van Kessel) 

 1979: Het was alweer de derde zege 
voor Piet Kuijs in het ‘eigen’ 
Vlijmen. (Archief Piet Kuijs) 

Adri van der Poel, 4. Peter Dekkers, 5. Peter Pieters 
Liefhebbers: 1. Sjaak Koevermans, 48 km. in 1.09.19,  2. Cees van Helvoort, 3. Jos Kivits, 4. 
Wout van Putten, 5. Bart Solaro.  
 
 
1979: Piet Kuijs 
Bert Lambo en Gijs Nederlof gingen al na enkele ronden op 
avontuur en hoewel de voorsprong op het peloton nooit groter 
werd dan een dertigtal seconden, bleven zij zo’n veertig 
kilometer voorop. Na de hergroepering bleef de grote groep 
lang intact. Pas een twintigtal kilometer voor het einde 
ontstond plotseling een kopgroep van vijf renners. 
Mark Elshof, Mado Roelofs, Leo Bevers, Bert Lambo en de op 
een thuiszege azende Piet Kuijs. Het zag er niet naar uit, dat 
deze vlucht succes zou gaan opleveren, want de voorsprong 
bleef lange tijd maar net rond de vijftien seconden 
schommelen. In de slotfase hield het peloton de benen stil en 
liep de voorsprong wat op, en zo konden de vijf vluchters zich 
gaan opmaken voor de strijd om de overwinning. Bevers en 
Lambo waagden als eersten hun kans, even later gevolgd door 
Mark Elshof, die in de laatste ronde alleen voorop kwam. Zijn 
vier medevluchters aarzelden even, maar niet lang genoeg 
voor Elshof om zijn voorsprong te behouden. In de eindsprint 
was het tenslotte thuisrijder Piet Kuijs, die de overwinning 
met overmacht naar zich toetrok. 
 

Uitslagen: 
Amateurs: 1. Piet Kuijs, 100 km. in 
2.15.42,  2. Leo Bevers, 3. Mado 
Roelofs, 4. Mark Elshof, 5. Bert 
Lambo, 15. Walter Boom. 
Junioren: 1. Peter Pieters, 2. Nico 
Verhoeven, 3. C. de Jong, 4. Leon 
Nevels, 5. M. Verhagen. 
Nieuwelingen: 1. G. v.d. Dungen, 2. 
Arno Ottevanger, 3. T. Kuipers, 4. 
Gerrie Rutten, 5. G. Buys, 6. 
Mathieu Hermans. 
Liefhebbers: 1. A. Wennekes, 2. A. 
van Melis, 3. Gerrit de Wit, 4. Sjaak 
Koevermans, 5. Ko Tolhoek, 10. 
Cees van Helvoort.     
 

(In een van de volgende artikelen van Het Rijke Vlijmense Wielerleven wordt uitgebreid 
ingegaan op de wielercarrière van Piet Kuijs) 
 
 
 
 
 



1980: Sjaak van Hooft gaat als winnaar over de streep  
(foto Ben de Laat) 

1980: speaker Nol van Uden interviewt de winnaar. 
Granini-rondemiss Marian van Bladel staat klaar om de 
bloemen te overhandigen  (foto Ad van Kessel) 

1980: De winnaar met de rondemiss  (foto Ben de Laat) 

 
1980: Sjaak van Hooft 
 

In een zonovergoten Vlijmen leek veertig 
kilometer voor het einde de beslissing te vallen. Vijf renners, te weten Dick Wesseling, Henk 
Broeren, Jan Klomp, Daan Gompen en Louis van Wely, namen snel twintig seconden 
voorsprong, maar het peloton reageerde furieus en met nog vijftien ronden voor de boeg 

kwam alles weer bijeen. Drie 
ronden later viel dan toch de 
slag. Jan Klomp en Daan 
Gompen, ditmaal in het 
gezelschap van Rien de Veer 
en Sjaak van Hooft, gingen 
opnieuw aan de haal en werden 
pas na de meet teruggezien. In 
de laatste ronde verschalkte 
Sjaak van Hooft zijn 
medevluchters en reed met een 
voorsprong van een tiental 
meters naar de eerste zege in 
zijn wielercarrière. 

 
Uitslagen:  
Amateurs: 1. Sjaak van Hooft, 

90 km. in 2.00.00,  2. Rien de Veer, 3. Jan Klomp, 4. Daan Gompen, 5. Bas van Lamoen, 8. 
Ben Libregts, 11. Piet Kuijs. 
Junioren: 1. Jan van Wijk, 50 km. in 1.06.48,  2. M. Verhagen, 3. F. Kersten, 4. R. MacKay, 
5. R. Vroom 
Nieuwelingen : 1. Johnny Vos, 30 km. in 41.30,  2. Toine Poels, 3. W. Otte, 4. P. Klufstra, 5. 
R. Hagemeyer. 
Veteranen: 1. P. Rijkers, 40 km. in 52.11,  2. P. Nobel, 3. Arie Hannink, 4. B. IJpelaar, 5. H. 
van Bum.  
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